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BAŞYAZIN 


TRAKTÖR SORUNU 


Tarımda kapitalistleşme aşamasına girildiği 1950 lerden itibaren tarımda mekanizasyon eğilimi gelişmiş, 1960 lardan sonra geniş boyutlara ulaşmıştır. 


1960 da 42 136 olan traktör adedi, 1970 de 105 865 olmuş ve güvümüzde ise 210 000 e yaklaşmıştır, Ulaşılan bu boyutlara karşın traktör parkının diğer ülkelerle karşılaştırılması halinde ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde hektar başına makina olarak 0.26 BG kullanılırken, gelişmekte olan diğer ülkelerde bu değer asgari 0.70 BG düzeyindedir. 


Tarım kesiminde makina kullanım eğiliminin hızlanması özellikle traktöre olan talebi arttırmaktadır. Bunun sonucunda çok uluslu şirketlerin sergileyecekleri oyun için iyi bir ortam doğmakta ve onların yerli uzantılarınca sürdürülen sömürü çarkı daha hızlı dönmektedir. Halen 85 000 TL, na satılması gereken traktör- 


lerin piyasa fiyatı 170 000 TL boyutlarına ulaşmakta, aracılar tatlı kârlar sağlamakta. diğer bir deyimle üretici sömürülmektedir. 


20. Yüzyılın son çeyreğine girildiği ve «biz bir tarım ülkesiyiz» denildiği halde ancak çok uluslu şirketlerin emrinde, dışa bağımlı traktör montaj atölyelerini kurmak, ülkemizin içinde bulunduğu durumu vurgulaması yönünden ilginç bir örnektir. Son yıllarda öz kaynaklarla ve dışa bağımlı olmayan «gerçek» traktör fabrikası kurma girişimleri çeşitli güçlerce engellenmekte, dışa bağımlılik sürdürülmektedir. 


Ziraat Mühendisleri olarak görüşümüz, traktör yapımında dışa bağımlılığın ve sömürünün önlenmesi için en kısa zamanda ulusal bir politika saptanması ve soruna ülke ve üretici yararına kesin çözüm getirilmesidir. 


Saygılarımızla. 
Ziraat Mühendisliği 


TRAKTÖR 


Gürmen KÖKTEN 
KÖY — KOOP Genel Müdürü 


«Köylünün hasreti toprağa Toprağın hasreti makinalara.» 


Sorunlar köklü girişimler, tutarlı politikalarla çözümlenir. Kırsal kesiminden uzakta, masa başlarında oluşturulan politikalarla sorunları çözümlemeğe olanağı yoktur. Kırsal kesimin sorunlarına çözümler getirilememiştir bugüne değin. Nüfusumuzun 96 60”ını oluşturan köylülerimiz bu gün kadeгіпе terk edilmiş durumdadır. Kaderi- ne terk edilmiş köylülerimiz yalnız birikimlerine göz dikildiğinde уа da seçim dönemlerinde hatırlanmaktadır. 

Toprak sorunu, önde gelen sorundur kırsal, kesimin, bu sorun yozlaştırılan toprak reformlarıyla çözümlenemeyecektir elbet. Ben burada kırsal kesimin, topraktan sonra en önemli sorunu olan Traktör sorunu üzerinde duracağım. Ülkemizin kalkınması büyük ölçüde tarımcı, tarımın gelişmesi de büyük ölçüde makinalaşmaya bağlıdır. Traktör gibi önemli bir sorunu 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böyle bir yazıyla bütün boyutlarıyla, ortaya, koymak elbet ki olanaksız. Fakatı öyle somut gerçekler var ki bunlara değinmeden edemiyeceğim. TV'de 
1. Ocak 1975 tarihinde yayınlanan «Tarımda Bu Ay» programında Tarım Bakanlığı temsilcisi, Türkiye'nin işlenebilir arazisinin 96 52'sinin 100 dönümden küçük olduğunu, 96:15 kadarının da 
350 dönüm ya da daha büyük olduğunu belirtti. İstatistiklerden isu sonuca varılabilir. Mevcut çiftçilerimizin % 95'i bir traktörün ortalama satin alma bedeli olan 100.000 lirayı bir defada ödemek gücüne sahip değildir. O halde köylümüz, traktörü kredili olarak almak isteyecektir. Çiftçiye traktör kredisini ZİRAAT BANKASI vermektedir. Ama bir koşulla. 350 Dönümlük işlenebilir arazi tapusu göstermekle. 
Bir an için, Türkiye'de ithalât + üretimin, yani arzın talebi karşılandığını 


varsayalım... 
arazinin % 15 kadarı 350 dönümden büyük olduğuna göre, peşin ya da kredili olarak çiftçilerimizin 9% 85'i bu sosyo-ekonomik yapı içerisinde traktör edinemeyecektir demektir... 


Sorunun çözümlenemeyişinin çeşitli nedenleri yanında önemli ve baş nedenin, hükümetin bu konuda bir politikası olmayışıdır. Hükümetin bir traktör politikasından yoksun oluşu nedeniyle bu sorunun çözümlenmesi beklenemez. Mevcut tutarsız uygulama, traktör tröstlerini yıllardan beri, ülkemizi rahatlıkla at oynattıkları bir ülke durumuna getirmiştir. Günlük yaşamımızda bunun somut örneklerini görmekteyiz. 


— Bu gün lüks otomobil galerilerinde, otomobil yerine traktörler sergilenmektedir. | 


— Buna rağmen yasal fiyatlarla traktör edinebilme olanağı yoktur. 

— Üretim + ithalat talebi karşılayamadığı için devamlı bir traktör açığı bulunmakta, bu da karaborsaya olanak hazırlamaktadır. 


Traktör konusunda, zarar gören агіта üretici köylüdür. Yıllarca, alın terinden arttırarak, çoluğunun, çocuğunun mskından keserek biriktirdiği paralarını bir anda aracılara teslim etmek zorunda kalmaktadır. 
Yalnız 1975 yılı içerisinde çiftçilerimizin, pahalı traktör ithalatı nedeniyle fazladan ödediği para bir milyar lirayı bulmuştur. Ayrıca karaborsa nedeniyle de aracılara bir milyar lira fazla ödemesi vardır. Yalnızca bu iki milyar lira ile ülkemizin bir yıllık traktör ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede traktör fabrikası kurulabilir. 


Karaborsanın bir başka nedeni de, bugün ithalatın ve yerli üretimin dagıtımın amacı kâr olan kuruluşlarca yapılmasıdır bence. Bir de ferdi ithalat 


Türkiye'deki işlenebilir ' 


konusu var ki bu konuda traktör üzerinde büyük oyunların oynanmasına neden oluyor.. Çiftçilerimiz ve özellikle dış ülkelerdeki işçilerimiz, bu kılıf altında, aracı firmacılarca dolandırılmaktadır. 

Ticaret Bakanlığının iç sirküleriyle de traktör ithal eden ve traktör dağıtan firmalara bir yıl süreyle kullanabilecekleri milyarları bulacak kaynak yaratma olanağı sağlanmıştır. 


Bir de traktörlerin yasal fiyatlarını büyük ölçüde etkileyen fiyatların yüksek olmasını sağlayan bir üretim şekli var ki Türkiye'de, değinmeden edemiyeceğim. Türkiye'deki traktör fabrikalarının tümü atıl kapasite ile çalışmaktadır. Bu gün imalâtı 25.000'in altında olan bir fabrikanın verimli olamayacağı gerçeği vardır. Fakat Türkiye'de hiç bir fabrikanın üretimi 10.000”i aşmıyor, Traktör fabrikalarımız pahalı mal üreten; pahalı mal satan rantabl olmayan kuruluşlar durumundadır. 


Baştan beri özetlemeye çalıştığım sorunların çözümü gereklidir, hatta zorunludur. Öncelikle, yetkililerin, konuyu bütün boyutlarıyla ortaya Коyup, tutarlı bir politika saptaması gerekir. 


Sorunun çözümü için çeşitli yaklaşımlar bulunabilir, Bence en tutarlı yol: 


1. Traktör fabrikalarının, mutlaka köylülerin ortak olacağı kuruluşlar olması; 


2. Köylülerin sahip olduğu traktör fabrikasının üretimlerinin dağıtımları amacı kâr olmayan köylü örgütlerince, kooperatiflerce yapılmasıdır. 


Son günlerde KÖY—KOOP'un başlattığı gelişme, traktör sorununun çözümü için yeni kapılar açmıştır. Traktör sorunuyla birlikte kırsal kesimin tüm sorunları, kırsal kesim örgütlerinin, Demokratik Halk Kooperatiflerinin tutarlı girişimleriyle çözülecektir. 
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ARACILIK 


TEFECİLİK” 


m YÜZYIL ÖNCESİNİN TASVİR-İ EF-KÂR GAZETESİ, İZMİR KAYNAK- 
LI BİR HABERİNDE TEFECİLİKTEN YAKINARAK «MURABAHACILA- 
RIN YÜKSEK FAİZ ALIP HALKIN HANÜMANININ SÖNDÜRÜLDÜ-ĞÜNDEN?ə SÖZ ETMEKTEDİR. 


m Patates, Sakarya'da, 35 ile 70 kuruş arasında üreticiden alınır, manav- da 400 kuruşluk bir etiketle boy gösterir. Marulun 35 kuruşla Yalova”dan başlayan yolculuğu, Ankara Toptancı Hali'nde 250 kuruşla son bulur. Denizli nin Sarayköyü”nde 75 kuruştan topla: nan şeftali, Ankara'da 400 kurüşa Satılır. Bu yıl, “üreticiye bir tek kuruş kâr bırakmadığı için- Bursa'da dalında çürüyen güzelim şeftaliler, atlara yem olmuştur. Аут şekilde Antakya'da maliyetini kurtaramayan marul, tarladan toplanamamıştır. 

Bu, neden böyledir? Ve neden, üretici zarar eder, tüketici kazık yer? 

Koyunun karnındaki kuzudan, fidan halindeki meyva ağacına ve topтаба atılan tohuma kadar aracı уе tefecinin emrine verilmiş bir tarımsal düzendir ki, yüzde 75іпіп çiftçi oldugu ülkemizde tarımsal sorunlara öncelik kazandırmaktadır. 

Meclis kürsüsünden de belirtildiği gibi, Türkiye'de tarım ürünlerinin kaymağını, Sayıları 200 ile 300 bin arasındaki aracı ve tefeci yemektedir. 


6 


Tarımsal kredi dengesizliği 


Nüfusunun, yaklaşık olarak, yüzde 75'inin çiftçi olduğu, milli gelirin yüzde 34'ünün tarımdan elde edildiği, ihracatın yüzde 81'ini tarım ürünlerinin meydana getirdiği bir ülkede, tarımsal sorunların öncelik alması kaçınılmazdır. Bu sorunların başında, bozuk iş- 


leyişle, ilkin, kredi politikası gelmektedir. 
Tarım kredi politikasında, bütün 


temel sorunlarla birlikte ve bankacılık tekniği açısından da doğrudan doğruya üzerinde durulması gereken önemli bir konu, teminat sorunudur. Ticari kredi esasları kadar, hattâ çoğu hallende ondan daha katı hükümlerle bağlı olan teminat alınmasının çiftçi lehine hükümlere bağlanabilmesi, hemen hemen diğer bütün faktörler gibi hem tarımsal kredi genel politikasına, hem de tarım genel politikasına bağlı bir keyfiyettir. Aksi halde, sorunu sadece bankacılara bırakmak, mevzuat ilmiğine köylünün boynunu sokmak demektir. 


'Kısacası, Ziraat Bankası ve bağlı kurumlarının tarımsal krediler açısından çalışma ilkeleri, yalnızca kredi çerçevesi' içersinde düzenlenemez ve düzeltilemez. Çünkü uygulamalar da göstermektedir ki bu alanda verilen krediler, küçük üretici açısından, büyük dengesizlikler getirmektedir. 


Bir örnek vermek gerekirse, 1965 
rakamlarına göre, 592 bin 700 börçlu, 
1 — 500 lira kredi almış ve ortalama 
297 lira ikrazda bulunmuştur. Yine 
aynı rakamlara göre, 261 bin borçlu, 
501 — 1000 lira, ki ortalama 689 lira, 
ikrazda bulunmuştur. Oysa, küçük ve 


orta üreticinin aldığı bu rakamlara karşılık, 100 bin liranın üstünde kredi alan 37 büyük borçluda kişi başma, düşen miktar ise, 625 bin liradır. 


Tefeciliği doğuran nedenlerin temelinde bu dengesizliğin yattığı açık 
bir gerçek olduğu gibi, 26 milyar 420 
milyon liralık bir kredi oportesinde, tarım kredileri için ayrılmış 6 milyar 
222 milyon liralık limitin de yattığını 
belirtmek bir zorunluluktur. 


Bu genel dengesizliklerin yanında, tarımsal üretimle, sadece tarımsal mücadelede kullanılan ilâçların bâyiliğini yapmaktan öte ilişkisi bulunmayan aracılara Ziraat Bankası özel fonlarının peşkeş çekildiğini de belirtsek tabloyu tamamlamış oluruz. 


Üstelik, küçük üretici, aşağıda görüleceği üzere, banka borcunu ödemek için tefecilerin kucağına atılırken, bankanın batak sayılan alacakları bu tüccar ve büyük çiftçilerin elinde bulunmaktadır. Ve tasfiye edilecek alacak diye banka bilânçosuna geçirilen bu miktar, 1963 yılında, 216 milyon lirayı bulmaktadır. 

Bozukluklar, zaman zaman, kredi kurumlarını bile eyleme geçirip, nakdi krediyi ayni krediyle desteklemek yoluna sokmuştur. Ancak, bu da bir işe yaramamış ve ayni krediyi alan küçük üretici, bunu nakde çevirip tüketime yönelerek, tefecilik çarkını bir kez daha döndürmek zorunda kalmıştır. 


Tefeciliğin kısır döngüsü 


Kredilerin bu şekildeki kademeli işleyişi ve tefeci tüccara açılan büyük miktardaki kredilerin üreticilere yüksek faizlerle yeniden verilmesi de ayni politikanın güdümlü bozukluğunun bir tezahürüdür. 

Böylelikle. 
dengesizliği hem doğrudan 


kredi yetersizliği ve doğruya, 


hem de kademeli olarak tefeciliği körüklemiş olmaktadır. 


Buna bir örnek vermek gerekirse; 
1966 yılı rakamlarına başvurulabilinir. 
O yıl, 12 milyar lira, ki yüzde 37,5luk bir miktar, sunulabilmiştir. Bunun dışındaki miktarı ise, tefecilerin sağladığı açıktır. 


Böylelikle, dar zamanda imdadına yetiştiği küçük üreticiye karşı tefeci acımasız davranmakta, borcunu ödeyemediği anda, topraklarını ya başkalarına ucuza satmakta ya da doğrudan elkeymaktadır. 


Dikkatle incelendiği zaman, kredi kurumlarının, yukarıda, sözünü ettiğimiz düzen yararına âyarlandığı görülmektedir. 


Yalnız Ziraat Bankası değil, Bankaya bağlı bir kuruluş olan Tarım Kredi Kooperatifleri de bozuk düzenin aracı olmaktadırlar. Çünkü kooperatiflerin kurumsal sorunlarının derinlerinde, büyük çiftçilerin etkisi ve yine aracılık - tefecilik mekanizması yatmaktadır. 


Bu mekanizma, dıştan kooperatifleri açmazlara sokmağa çalışırken, iç- 


ten de yönetim kurullarına hakim olmaktadır. 
Egemen sınıfların etkisi 

Egemen sınıfların ve kurumların 


etkileri ve düzenlemeleri sonucu, tüm kredi kurumları, öncelikle kendi dağıttıkları kredileri vâdesinde tahsil etmek endişesiyle hareket etmektedirler. Bu davranışı bir ilke haline getirmeleri, aracı - tefeci mekanizamasının işine gelmekte, âdeta onu besleyen bir kaynak olmaktadır. 

Aracı - tefecilerin, kredi kurum” larının yönetim kurullarında doğrudan veya dolaylı bir biçimde egemen ölması, bu kurumların küçük üretici lehine işlemesine, tedbirler almasına set çekmektedir. Tefeciden alınan para ile kooperatifin borcunun ödenmesi, ertesi yılın kredisi alınarak bunun tefeciye yatırılması, borcu kaldığında yüksek faizle yeni bir senet imzalanması, bir kısır döngüdür. Ve bu kısır döngü, bir zamanı sonra çiftçilerin elindeki tarlayı, tefeci (o bezirgânların tapulu malı haline getirmektedir. 


Burada sözünü ettiğimiz kredi kurumlarını, bankası, kredi've tarım satiş kooperatifleri ile ayrılmaz bir bütün olarak belirtiyoruz. 


Tefeciliğin tarihçesi 


Tefeciliğin temel nedenlerine bir göz attıktan sonra eskidenberi işlerligini gözönünde bulundurmak gereklidir. Çünkü, ülkemizde bu meslek, çok eski yıllara dayanmaktadır. İbn-i Batu- ta, Seyahatneme'sinde, «Şer'an yasak olan tefeciliğin, sadece Ahiler arasında hoş görülmediğini, Ahi örgütü dışındaki bütün esnafın yoksul halkı bu yolla sömürdüklerini» yazmaktadır (2); 


Bu eski belgeden sonra, yüz yıl öncesine de bir bakacak olursak, durumun hiç değişmediğini görürüz. 
Tasvir-i Efkâr Gazetesi, İzmir kaynaklı bir haberinde, bunu açıklamaktadır. 
Haberde özetle, murabahacıların yüksek faiz aldıklarından zamanından önce borcun ödenmesini isteyerek, yeni faizler eklenmesinden yakınılarak, halkın «hânümânının söndürüldüğünden» söz edilmektedir. Üstelik borç, belirli bir vâdaye ve senede bile bağlanmış bulunsa, bu tür işlemlerin iptali istenmekte, bir yeniden düzenlemeye gidilmesi buyrulmaktadır. 


Yönetimin bu isteği, sağlam gerekçelere dayanmaktadır. «Tüccar namına 


(1) Hilmi Özgen, 103. Yılında Tefecilik, Milliyet 16.4.1969 


olan bazı adamlar mâlikâneleri gibi birkaç köye sahip olarak, ahalisine kış içinde para verip ve ehvence faiz koyarak, idrak edecek mahsullerini tâyin eyledikleri fiat üzerinden kendilerine verip, başkalarına satmaya selâhiyetleri olmamak veyahut mahsul zamanında hükümet kaç kuruş fiat keser ise, öylece vermek üzere senede bağlarla. Mahsul vakdi gelince ya senetlerinde yazılı olan ilk fiat üzerinden mahsullerini ister istemez verip veyahut mahalli müdürleri ve meclis âzâlarının koyacakları ehven fiata zaruri olarak koyun eğip elleri böğürlerinde kalırlar.» 


Çağdışı, tefeci tüccar (bezirgün) sermayesinin değişmez örgüsü, budur. 
Tefecilik, murahabacılık veya DPT tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanmış yılık kalkınma programlarındaki adıyla, «teşkilâtlanmamış kredi piyasaSı»nın ülkemiz sosyo-ekonomik bünyesindeki yeri, tâyin edici asli faktörlerden olduğu bir gerçektir, 


Tefecilik ve küçük üretici 


Küçük üretici, esas olarak, kendi tüketimi için üretim yapar. Kendi tüketiminin dışında veya ürünün niteliğine göre pazarlama durumuyla karşılaşır. Ve az sayıdaki işçi istimdamı ihmâl edilirse, tarımdaki küçük üreticilikte bölüşüm; ilişkileri işte bu pazarlama sorunuyla birlikte başlar. 
Köylü, piyasa ile temas kurduğu andan itibaren sömürülmeye başlamaktadır. Sadece piyasadan sağlanabilen kişisel tüketim ve üretim mallarının elde edilmesi ve tüketim giderlerinin karşılanması, önceki yıldan elinde kalan nakdi gelirden tamamen karşılanmadığı sürece küçük üretici, tefecilere ve —nâdiren de— kredi kurumlarına borçlanır. 


Tefeci faizleri, her yerde, aşırı de- 


recede yüksektir. Genel olarak çevre: deki zengin çiftçilerden ve tüccarlardan oluşan tefeciler, birçok hallerde, ipotek karşılığı borç verirler. Ve böylece, küçük işletmelerin tasfiyesine, toprak temerküzüne doğrudan vasıta olurlar. Tefeciliğin en çok, piyasaya dönük küçük üreticilerin yaygin olduğu yerlerde sayısal ve niteliksel уоğunluğu vardır. Bunun temelinde, ріyasa için üretim yapan pamuk, tütün, fındık ve zeytin gibi küçük üreticinin yıllık aile tüketimini de geniş ölçüde borçlanarak karşılaması zorunluluğu yatar. Tefeci sermayesi, taşra zenginlerinin birikmiş varlıklarına dayandığı halde, kendini besleme süreci içinde devletin de kaynaklarından önemli destekler görerek egemenliğini sürdüregelmiştir. ! 


Devlet kurumları ve tefecilik 


Tefecilik ve aracılık, birbirinden ayrılması doğru olmayan bir bütündür. Bunları birbirinden ayırarak tahшае bulunmak, konuyu iyice ayrıntı larına boğmak demektir. Nasıl ki, bu iki unsuru toprak rejimi sorunundan, soyutlayarak, ayırarak tahlile gitmek mümkün değilse... 


O yüzden. değişik görüşteki parlamenterlerin, kitle haberleşme, araçlarının mümkün olduğunca yumuşak bir biçimde belirtmeye çalıştıkları bazı s0- runları tüm açıklığı ve acılığıyla ortaya koymak bir zorunluluk olmaktadır. 


Tefeciliği besleyen, kredi yetersizliğidir.  Tabiidir ki, temelde gerekli olan, tefeciliğin sözkonusu olmıyacağı bir düzendir. Bugün çalışmakta olan mekanizma; teşkilâtlı kredi piyasasınin üreticinin, küçük üreticinin bir 


“hizmetlisi olduğu anlayışından uzaktır, 


gibi görüşler durumu açıklamaya. yeterli değildir. Çünkü aslında sadece «yeterince hizmet edememek» biçimindeki açıklamayı bile şu biçime sok- 


mak gereklidir. Teşkilâtlı kredi piyasasınm çalışma şekli, küçük üreticiyi «bağımlı kılmak», hem de büyük ölçüde «teşkilâtlinmamış kredi piyasasısna, bağımlı kılmak yolunda düzenlenmektedir. 


Çünkü, kredi kurumlarından kolaylıkla kredi sağlayan tüccar, büyük çiftçi ve tefeciler bu olanakları alabildigine kısıtlanmış küçük üreticiye aynı 


krediyi borç vererek büyük oranda faizler elde etmektedirler. 
Kaldı ki, böyle bir olanaksızlık 


sözkonusu olmasa bile, —1966 yılı ortalamalarına, göre, ortak veya kreditör başına, verilen 1635 liralık kredi miktarı gözönünde bulundurulursa— verilen miktarın küçüklüğünü, değil modern tarım girdilerinin karşılanmasına, geleneksel tarımın bile yürütülmesine engeldir (2) 


Tefeciliğin işleyişi 


Tefecilik Kredilerini: kredi verme işini meslek edinmiş kişiler tarafından yüksek faiz karşılığında bir kazanç sağlama düşüncesiyle özel ve yöresel geleneklere göre verilen, üretim ve tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için alınan kredilere denir, diye tanımlayabiliriz. 

Bu genelleme içinde ticaret ve çiftçiliği önde gösterenler olabildiği gibi doğrudan tefeciliği meslek edinmiş bulunanlar da çıkmaktadır. Ve sadece üreticinin sömürülmesine dayanan bu mesleğin çeşitli işleyiş biçimleri vardır. Aşağıda mümkün olduğunca geniş somut örneklerle bunları belirteceğiz. 


Alivre tefecilik 


Kredi verenler genellikle ihracat maddelerini meydana getiren tarımsal 


(2) Ziya Gökalp Mülayim, Tarımda Tefecilik Sorunu Ulus, 7.1.1968 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ürünlerin alım-satım işleriyle ve hattâ işlemesiyle ilgilenen tüccardır. Ürünün yetişmesinden önce para sıkıntısı çeken üreticilere hasat sonunda elde edecekler ürünün önceden, tesbit olunan sabit bir fiat veya piyasa değerinin belli oranda altına bir fiatla satış karşılığında para verirler. Bu tür tefecilikte faizi fiat farkı teşkil eder. 
Üstelik bununla da yetinilmez ve ayrıca bir de borç verilen miktar üzerinden faiz alınır. 


Alivre satış denilen bu tür işlem- 


ler, çoğunlukla daha borç verilirken : 


ana paraya eklenmiş faizle birlikte hesaplanır. Ya bonoya bağlanır, ya da söz alınarak ödenir! Tefeci bilir ki, sözle yazılı belgenin farkı yoktur. Çünkü, her iki türde de üretici ürünü alır almaz borcunu ödeyecektir. 


Yıl sonunda borcu karşılamaya yeterli ürün elde edilemediği takdirde aradaki fark, elde edilen ürün değerinin âzami satış fiatı üzerinden hesaplanıp, yeniden şi iii boynuna geçirilmektedir. 


Üreticinin çilesi 


Bu tür tefeciliğe hemen odun kömürü üreticilerinin durumunu bir ilk örnek olarak gösterebiliriz. 


Borçlanan köylü kömürlerini piyasa fiatlarının çok altında alacaklısına satmakla yükümlü tutulur. Teamüle göre ödeme vadesi uzadıkça yani belirli konuda yakma sonunda kömürlerteslim edilmezse, faiz, kömürün teşlimi anındaki fiat daha da düşülerek hesaplanmış olmaktadır. Bunun bir borç üzerinden kaç kat faiz almak olduğunu hesaplamak özellikle üretici için imkansızdır. 

Yine bu türe örnek olarak, sebzemeyva üreticileriyle kabzımalların ilişkisini gösterebiliriz. 

Büyük kentlerdeki kahbzımallar, 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üreticinin para ihtiyacını karşılarlar. 
Böylelikle üretici, o kabzımalara bağlanır. Borcun faizi önceden hesaplanmıştır. Üretilen malın piyasaya, sürülmesi de ancak o kabzımal eliyle olacaktır. Ve kabzımal hem verdiği parayı, hem faizini malı sattıkça alacaktır (3). Eğer ürün üreticinin borcunu karşılıyorsa, eline biraz para geçer. Karşılamıyorsa, artesi yıl alacagı borç, biraz daha azalır. Bunun üstüne bir de satış masrafları ve komisyonları eklenirse, o borcun hiç ödenmiyeceği açıktır. 


Rehin karşılığı tefecilik 


Borcun, doğrudan parayla ödendi-Бі tefecilik şekillerinde genellikle, bir teminata dayanılır. Bu teminatın başında da ya çeşitli süs ve ev eşyaları, ya da noterden düzenlenmiş ipotek edilen bir başka değerin garantisi gelir. Özellikle küçük kasabalarda ve kentlerdeki en yaygın tefecilik şekli budur. Ve küçük üretici için asıl korkuncu da bu olmaktadır. 


Bu tür borçlanmalar, genellikle, tüketime gider. Ve durmaksızın artarak, alanın boynuna dolanan bir çember haline gelir. İşte bu çembere bir güzel örnek, Mehmet Emin Bozarslan'ın, «Doğunun Sorunları» adlı kitabında belirtilmiştir. 


«Köylüler ve fakir yurttaşlar ancak 
200 - 300 lira gibi gülünç bir miktar 
kredi alabilirler. Bunu da hiçbir işte kullanmazlar. Çünkü bu miktar, ancak, harcama işlerinde kullanılabilir. Doğu köylüsü de bu parayla evine biraz öteberi, karısına ve çocuklarına birer entari, kendisine de bir şalvarla ciz- 


(3) Yusuf Saim Atasag'ın Türkiyede Zirai Borçlanma ve Zirai Kredi 
Politikası S. 161 


valet (lastik ayakkabı) alır. Elinde ya bir kilo şeker parası kalır, ya kalmaz. 


Seneye banka, parayı ister. Tabii faiziyle birlikte. Fakat köylü bu parayla iş yapmamış ve onu artırmamıştır ki, getirip parayı yatırsın... Çaresiz, gidip bir zengine yalvarır, birkaç gün vadeyle borçalır ve bankaya yatirir.» 


Faiz ağaları \ 


«Bazıları, bu birkaç gün için bile borç bulamazlar. Ve faiz ağalarından faizle almak zorunda kalırlar. Birkaç gün sonra yine bankadan para alır, bu sefer de götürür, tüccara ya da faiz ağasına borcunu öder. Artık her yıl bu böyledir... Köylü bu tuzağa bir defa girdi mi, artık kolay kolay kurtuluşu yoktur.» 


Genellikle tohum, çift hayvanı, küçük tarımsal araç ve diğer girdilere olan ihtiyaçlar, aynı köyde veya yöre- de bulunan büyük çiftçilerin, ağaların veya şehirlerde oturan ve bu gibi maddelerin alım ve satımıyla uğraşan tüccar tarafından, veresiye satış şeklinde, karşılanmaktadır. 


Bazı bölgelerde bu tür, değişiklikler gösterse bile, temelde, yapılan iş, aynı kapıya çıkmaktadır. Meselâ, degişikliklere bir örnek olarak, Ereğli bölgesini alabiliriz. Bu bölgede köylünün, ürünün yetiştiği devre dışında paraya geniş ölçüde ihtiyacı bulunmaktadır. Bunu da sağlamanın en kolay yolu, tefeciye başvurmaktır. Gerektiğinde, paranın formaliteye ihtiyaç olmaksızın temininin tek yolu, tefecidir. Daha sonra çok yüksek faiz ödemesine, bütün geleceğini tefecinin: eline teslim etmesine rağmen, içinde bulunduğu çaresizlik, köylüyü bu yola sürükler. Köylüler bankaya gitmeyi pek istemezler. Çünkü, kullandıkları 


deyimle, «Banka, gemisi yüzene yardım eder, yalpalayana değil (4)...» 


Mal tefeciliği 


Üreticilerin tüketim (ihtiyaçlarını karşılayarak, borç üzerine yazılan fâiz şekline, mal tefeciliği diyebiliriz. Çeşitli maddelerin yıl boyunca hem dilenilen fiattan verilmesi. hem de üstüne faiz eklenmesi biçiminde yürürlükte olan bu şekle de şöyle bir örnek verebiliriz: 

Mesela Ankara'ra Yenimahalle ve Kayadibi'nde bakkalın kendisi, sattığı malları veresiye almaktadır. Ve bu yüzden de fazla ödeme yapmak durumundadır. Bunun, üreticiye verilip üstüne faiz ve kârda konulduğunda, toptan fiatla perakende fiat arasında başdöndürücü bir fark ortaya çıkmaktadır .Tabii, bu farkın büyük kısmı da, asıl krediyi verenin cebine gitmektedir. 


Bunun yanında, bir de para yerine takas usulünü uygulayan küçük üreticinin durumu vardır. Yağ, yoğurt, peynir ve yumurta, gibi besin, yün, deri gibi giyim maddeleri karşılığında, bakkaldan kendi ihtiyaçlarını karşılayanlar, açık deyimiyle, çifte kavrulmaktadırlar. Hem ihtiyaçlarını pahalı- ya almaktadırlar ki, tefeciliğin bu şekli, ötekilere oranla daha da korkunçtur. 


Hatır tefeciliği 


Bütün bunlara eklenecek bir başka örnek de, yine Doğudan verilebilir. Bu da, hatır tefeciliğidir. 

İşleyiş şekli, kendi başına iş yapmak isteyen bir çerçinin, toptancıdan kredi istemesiyle başlar. Toptancı, o 


(4) Mübeccel Belik Kırım, Ereğli, Ağır Sanayiden önce bir sahil kasabası, 
D.P.T., S. 62 
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çerçiye malı ancak o bölgenin ünlü faiz ağalarından birinin kefaletiyle verecegini belirtir. Ağa, adama, kefil olur ve bu kefaleti üzerinden fahiş bir faiz alır. Üstelik. bu tür faizcilikte işler kitabına, öyle uydurulmaktadır ki, ortada: görünen işlem, bir ticari davranıştır. Faiz ağası, toptancıdan malı almakta, üstüne kendi faizini koyduktan sonra çerçiye vermektedir.. Çerçi, malı sattıktan sonra parayı faiz ağasına getirmekte, o da kârını alarak, mal bedelini toptancıya vermektedir, Burada, üçlü bir tefecilik durumu doğmaktadır: Toptancı, faiz ağası ve gerçi, doğrudan tüketicinin sırtına binmekte dirler, 


Bunun gibi, özellikle iç köyler de rastlanan bir değişik şekil de kasaba tüccarından alınan mal karşılığı ürün vermektedir. Yine bir ikili faiz sistemi söz konusudur. Malı istediği fiattan satan tüccar ve ya esnaf, köylünün ürününü istediği fiattan alarak, faizi kendisi tâyin etmiş olur. 


Tefecilik deyimleri 


Tefecilerin kendi aralarında kullandıkları çeşitli deyimer vardır. j 


Eskisehir Ziraat Odasi tarafindan Birinci Ziraat Kongresine sunulan bir rapor. bu bölgedeki tefecilik deyimlerini şöyle sıralamaktadır «Katlama» «Katmerleme» ve «Hendek atlatma...» 


Katlama, borcu yenilerken veya üreticiyi. sıkıştırıp, borcu iki katına çıkartmaya; katmerleme, daha da büyüterek birkaç katına çıkartmaya denilmektedir. Hendek atlatma ісе, düzenin en korkunç yanıdır. Katlanip katmerlenen borç, bir de senede bağlanarak, ödedikten sonra yeniden yürürlüğe sokulmaktadır. Şöyle ki: üretici, borcunu ödedikten sonra, saflıgından yararlanarak aldatılmakta, çəşitli bahanelerle baştan savılmaktadır. 
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O gider gitmez de, eski senet ortaya çıkartılıp, yeni borçlanmış gibi işlem görmektedir. 


Toprak Tefeciliği 


Ortakçılık dediğimiz üretim faktörü de, bir tefecilik konusudur. Toprak sahibi, toprağını ekip biçmek konusunda kendisine muhtaç olan üretici ile, çeşitli pazarlıklar yapmaktadır. Bu pazarlıkların neresinden bakılırsa bakılsın tefecilik işleminin yürürlükte olduğu su gölürmez. Ya, toprak dışındaki üretim girdileri üreticiden olmak suretiyle bir anlaşmaya varılır; ya da toprak sahibi, bu girdilere katkıda bulunur (tohum, çift aracı veya para Bibi...). Katkıda bulunduğu zaman, üründen aldığı pay, birkaç katı artar. 
Çek zaman da, üretici, «eli hamur karnı aç» deyimine uygun bir biçimde kalakalır. Í 

Hatta, bütün bir yıllık emejinin karşılığında, üstelik gelecek yıla da borçlu girdiği olmaktadır. 


İskonto yoluyla tefecilik 


«İskonto yoluyla tefecilik», özellikle tütün ve fındık bölgelerinde geçerli olan bir türdür. Alıcı, üreticinin malını aldıktan sonra bir kısmını iskontoya tâbi tutmaktadır. Âdeta meşru bir biçim, verilen bu iskonto miktarı, bazan yüzde 20-25'e, hattâ yüzde 39'a kadar yükselmektedir. 


Üreticinin nasıl sömürüldüğünü, tütün bölgesinden bir örnekle gösterelim: è 


Eskiden, ıskarta edilen —yani çürüğe ,kötüye çıkartılan— tütün, üreticiye bırakılır ve yeni bir değerlendirme olanağı sağlanarak, pazarlama yolu açık bırakılırdı. Son yıllarda ise, bu tutum tamamiyle değişmiştir. Üreticinin örneğin; 12 balya tütünü, yabancı kumpanya tarafından alındıktan 


sonra, 4 balyasını iskarta çıktığı belirtilmekte ve eline 8 balyanın tutar bedeli verilmektedir. Böylelikle, baş fiattan bile satılmış olsa, tütün üreticisinin eline yüzde 30 daha az para geçmektedir. Уә zaten yüksek olan ihracatcı karına, murabahadan bile daha yüksek oranlarda fahiş ve haksız kür eklenmektedir. 


Tefeci celepler 


Bir başka, örnek de daha ana karnında satılan hayvanlar üzerindeki tefeciliktir. Köylü, güç durumdadır. 
Koyunları daha sonbaharda gebe kaldığı anda, birtakım alıcılar gelir. 
Ana karnındaki kuzuya bir değer biçilir. Bu, genellikle 50-60 lira kadardır. 
Sonra bahar gelir, koyunlar kuzuludıktan sonra beslenerek tefeciye teslim edilir. 


Buna, benzer alivre satış işlemi en çok, pamukta görülmektedir. Üretim 
ve işçilik açısından bakıldığında, 450 
bin ailenin geçmişini bağladığı pamuk üretiminde çoğunlukla ürün, daha birkaç ay önceden satılmaktadır. Kütlü denilen ilk üretim, genellikle taban fiatı 220-230 kuruş iken, üreticinin güçlüklerinden yararlanan tefeciler tarafından 130-170 kuruş ödenerek alınmaktadır. 


Böylelikle, 117 pamuk ihracatçısı firma, yılda ikişer milyon lira kazanmakta,' 250 bin pamuk üreticisinin eline ise ancak 800-900 lira geçmektedir. Görüldüğü gibi, pamuk da, tütünden bir ayrıcalık göstermemekte, yine üretici yoksulluğa, terkedilir, sömürü çarkının dişlileri -arlsında ezilirken, ihracatcı ve kapkaççılar vurgunu vurmaktadırlar. 


Bu durum, tarım ürünlerinin tümünde, aynı yansımayla sürüp gitmektedir. Fındık sözkonusu olduğun- da, aynı nedenlerden ötürü üreticinin 


durumu yürekler acısıdır. Yalnız Ordu ilinde 300 milyon liralık Oo üretimden tefecilerin elde ettikleri fâiz, üretimin yarısından fazlasına elkonulduğunu göstermektedir. Yüzde 95i tefecilere borçlu olan üretici, ürünü onların dilediği fiattan vermekte, bunun üstüne çeşitli oyunlar oynanmaktadır. Örneğin, 
1966 yılında, alivrecilere 525 kuruş civarında satılmış olan fındığın Ham burg borsasındaki değeri 12 liradır. 
Aradaki korkunç fark, tefecilerin cebine gitmektedir. 


Zeytindeki tefecilik 


Tarımsal ürünlerin kâderi, tefecilik çarkinda çok az insanın tüketimine milyonları koşmaktan başka birşey değildir. Hangi ürüne bakarsanız bakınız, bu böyledir. Zeytin tefeciliğinde de durum, değişik değildir. Ama daha ince bir usul uygulanmakta, bu türde, üstelik, büyük zeytin üreticisi tefecilerin vergileri de borçlunun sırtına yüklenmektedir. 


Sorunu örneklemek gerekirse, şöyle belirtebiliriz : 


Zeytin bölgelerinde Tariş fiatlarından 59 kuruş daha aşağıya diye bir alışveriş vardır. Tefeci, üreticinin maрт Tariş'in vereceği fiattan bu kadar noksanına alır. Parayı peşin verir. 
sonra kablarını gönderip, yağı bunlara doldurtur, Ve üreticinin malıymış gibi Tariş'e satar. Bu yüzden de, tarım vergisinden kendisi . kurtulur ama muafiyet haddinden fazla ürettiği için köylü bu vergiyi ödemek! zorunda bırakılır! 


Bunun yanında yağa karıştırılan gresyağı 


tutan İtalyan firmasının acentesi durumundaki bizim ihracatçılar, salt Tarişe verilen yağlara kattıklarıyla ye- 


tinmezler. Dünya piyasasında da aynı ` 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sorunu da bir ayrı derttir. ` Zaten dünya zeytinyağı tekelini elinde. 


oyunları oynayarak ihracat olanaklarımızı elimizden kaçırtmağa uğraşırlar. Sonra da, haklarında dâva açıldığı halde suçu yine bir yoksulun omuzlarına yıkıp ellerini kollarını sallayarak gezebilmektedirler. 

Çünkü ülkemizin zeytinyağı ihracatı hepsi Musevi 7 ihracatcı firmanın tekelindedir. Ve İtalya'da 18-19 lira arasında oynayan zeytinyağı fiatı, nedense bizde 550-650 kuruşun üstüne çıkmamaktadır! 

Oysa, ülkemizde, 340 bin aile zeytincilikle uğraşmakta ve bunlardan 66 
bini geçimini sadece zeytin ağaçlarına bağlamış bulunmaktadır. 


Cambazların tefeciliği 

Bunların yanında, emek ve pazar tefeciliğini de sayacak olursak, somut örneklerimizi perçinlemiş bulunacağız. 
Köylü, hayvan pazarında hayvanını satacaktır. Tefeciler, bendi aralarında 
örgütlü bulunduklarından, 1500 2000 
lira değerindeki hayvana, biri 100 lira değer biçer. Bundan sonra, kim gelirse fiatı 50, bilemediniz 100 lira daha artırıp, sıkışıklık içindeki üreticiyi kandırır. 


Bir de епїек tefeciliği vardır. Yoksulluk içindeki köylü, daha kıştan emeğini satar. emek ağaları, yazın inşaat veya ürün zamanı bu insanları, yevmiyenin 20-25 lira olduğu iş alanlarında çalıştırırlar. o Satınaldıkları 
emek. için ise, kışın o emekçilere 5 
lira ödemiş bulunmaktadırlar! 


Tarım alanında ve emek yönünde nereye baksanız, tefeciliğin kolattığını görmek mümkündür, Küspeden, koyunun karnındaki kuzuya varıncaya kadar öyle bir çark döndürülmektedir ki tefecilikten soyutlayacağınız, ayrı düşüneceğiniz bir üretim alanı bulmak mümkün değildir. 


Bütün bu çarkın dönüş şekilleri ve elattığı alanları gözönünde bulundurunca, üreticinin rahat nefes alması için durumunu kısa vâdede düzeltecek reformlar değil, onu her türlü tefecilik işlemlerinden kurtararak, yalnızca verim çabasına sürükleyecek köklü bir düzen değişikliğinin genektiği kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. 


©) Toplum. Sayı 19-20, Ağustos 1972 
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TARIM ALET - MAKİNALARI 


UYGULAMASINDA 
İŞ PRODÜKTİVİTESİ 


1. KONUNUN ÖNEMİ 


Günümüzde tarım sektörünün halkımızı besleyici güce ulaştırılması, sağlanacak üretim fazlasının değerlendirilebilmesine, ekonomimizin genişletilerek endüstri düzeyine aşama yapılabilmesine bağlıdır. Bu gelişme atılışlarında tarım sektöründe birim alandan elde olunan verimi, nitelik - nicelik yönünden arttırmak, gelir ar: tıştinı tabana indirerek tarım potansiyelini Oo hareketlendirmek gerekir. Tarımdaki fazla işgücünü endüstriye kaydırmak, yeterli tarım nüfusuyla iş prodüktivitesini geliştirerek birim güce düşen verimi yükseltmek günümüzün başlıca sorunla; rındandır. Milli gelirimizin üçte birini, ihracatımızın beşte dördünü sağlayan tarım sektörümüzde çalışan nüfusumuzun 96 67,1 sı yer almaktadır. Ülkemizin besin ve sanayi ham maddelerine kaynak olan tarım sektörü, günümüze kadar kendi başına bırakılmış, 


Prof. Dr. Baha Galip Tunalıgil 


gelişme hızı bire kadar düşmüştür. Bu sektörde verimlilik yükseltilmemiş, yatırımlar hızlandırılmamış, köklü tedbirler alınmamış, toprak parçalanması önlenmemiş ve tarımdaki nüfus oranı belli oranda azaltılarak sanayi ya da hizmet kesimine aktarılmamıştır. Böylece tarımımız ekonomimizde büyük yer tutmasına rağmen Ortak Pazar eşiğinde sanayileşmeye taşan bir güce ulaştırılamamıştır. 

Tarımımızda üretim yönlerine hız katıcı aşamalar ön hedeflerdendir. 3.5 
milyon çiftçi ailesinin 2,1 milyonu 50 
dönümden küçük işletmelere sahiptir. 
Bunların bile 6-8 parçaya bölünmüş olduğu ülkemizde makinalı ileri bir tarım uygulamasına geçebilmek olumsuzdur. İşletme bünyelerinin rasyonel, modern tarıma, verimli işletmeciliğe uygun toprak birimlerine kavuşturulmaları ön şartlardandır. Ancak bu aşamadan sonra, üretim güçlerini hızlandırıcı metod ve uygulamalar etkili olacak, istenilen sonuçları verecektir. 
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Üretim gücünü hızlandırıcı başlıca etkenlerden olan tarımsal mekanizasyon ülkemiz tarımını sanayileşmeye dönük güce ulaştıracaktır. Tarımda üretim ve verim arttırılma, olanaklarının başlıcası olan alet-makina uygulaması bu yöndeki öz imalatın da geliştirilmesiyle gittikçe önem kazanmıştır. Mekanizasyon seviyesini yükseltme çalışmalarıyle memleketimiz tarımında görülen gelişmeler, giderek ileri tarım düzeyi tedbirlerini uygulamaya aktarma eğilimini hızlandırmış, tarım - &let- makinaları uygulamalarında iş prodüktivitesi esasları önem kazanmıştır, Günümüzde mekanizasyona dönük çalışmalarda tarım alet-makinaları edinme prensipleri yanında onları prodüktif kullanma, prensipleri de, uygulamanın temel esasarından olmaktadır. Bu bakımdan tarım alet-makinaları uygulamalarında iş predüktivitesini geliştirici esasların bilinmeleri, kullanıcılarca uygulanmaları önemli ekonomik sonuçlar yaratmaktadır. 


2. TARIMDA İŞ SORUNU 


Tarımın ilkel tarım düzeyinden 


“Шегі aşamalara götürülmesini sağlıya- 


rak çeşitli eylem ve metodlar vardır. 
Üretim gücünü arttırıcı tarımsal, ekonomik, teknik tedbirler tatbikata ancak bir iş ile aktarılabilirler. Ne türlü iş olursa olsun, üretime etkili tedbirlerin uygulanmasında harcanacak kismı, gereken nitelik ve nicelikte olmaz- sa, uygulamadan beklenilen sonuç elde olunmaz. Bu bakımdan üretim sağlayıcı her türlü atılışta harcanacak işin üzerinde durulması, bilimsel analizinin yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk göstermektedir. j 
Tarımsal iş, tarım alanında bir deбег elde etmek amacıyla harcanan kuvvetle bir değer artışı sağlar. İş, tabiat ve sermayeden sonra, önemli bir üretim vasıtası olup, sermaye teşek- 


- külü yaratır. 
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Eğer bir iş değer artışı yaratmıyör- sa, üreticinin elde edeceği şeyleri kazanmaya yarıyan bir vasıta olmuyorsa, anlamsız ve faydasız olur. Bu bakımdan işin değer arttirıcı O karakterde kilinması ön görevlerdendir. İşin değeri arttırıcı karakterleri zamannda yapılması, gerektiği sınırlar arasında tutulması, etkili, prodüktif, ekonomik ve rahat kılınması şeklinde sıralanabilir. 


Türk tarımında harcanan iş toplamının bu değer arttırıcı karakterleri uzun yıllar sınırlı ve kisir olmuştur. 
Bu bakımdan tarımsal üretim, ekonomik prodüktif kilinamamış, tarımdan sağlanan fayda büyütülememiştir. 


Türk tarımında iş yapısı enerji kaynakları, insan, hayvan, motor, rüzваг ve su grupları olarak sıralanabilir. 


Bu enerji kaynakları insan ve toplum gelişmesine paralel olarak motor grubuna doğru bir kayma göstermiştir. İleri tarım düzeyine ulaşmış ülkelerde o otomasyona dönük motor güçleri kullanılmakta ve insan iş kaynağı durumundan kurtarılmaktadır. 
İnsanı işi kuran, yönelten ve ekonomik refahın faydalanıcısı durumuna ulaştıran ülkeler, günümüzde gelişmiş ülkeler “olarak kabul olunmaktadır. 
Teknolojik çağın ileri seviyelerde iş makinalarını. tarıma soktuğu günümüzde, insan ancak bu gibi araçları daha prodüktif kullanma. olanaklarımn yaratıcısı durumundadır. Dışarıdan gelen bir kuvvetle çalıştırılarak iş meydana getiren ünilieler olarak tanımlanan is makinaları, tarımın © her safhasında ve bölümünde yer alabildiği ve ekonomik kullanılabildiği oranda qarımsal mekanizasyon seviyesi yükselir. Tarımda alet-makina Kullanarak tarımsal mekanizasyonu yükseltmenin sağlıyacağı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz. 

1 — İnsan gücü sarfını en az tutarak emekle çok tarımsal işi başarmak, 


2 — İşçi sayısını azaltmak, 

3 — Tarımsal işi standard ve kaliteli yapmak, - 

4 — İş zamanını kısaltmak ve hızlı 
iş yapmak, 

5 — Üretimde niteliksel ve niceliksel artış sağlamak, 

6 — Geniş alanlarda tarımsal iş 
yapmak, 

7 — Tarımsal işleri zamanında уаpabilmek, 

8 — Tarımsal işlerde garanti oranını yükseltmek, şans ve tabiat etkilerini azaltmak, 

9 — İşte modernleşme yaratmak, 
üretim gücünü hızlandırmak, 

10 — Tarımı zevkli ve kolay kılmak, 

11 — Tarım-endüstri geçişimini hızlandırmak ve dengelemek, 


12 — Tarımda üretim maliyetini 


düşürmek, 

13 — Tarımsal işlerde rantabilite ve 
prodüktivite sağlamak, 

Bu bakımdan tarımda gerek alet - makina kullanmak, gerekse mekanizasyon seviyesini yükseltmek yönünde yapılan çalışma ve atılışlar gittikçe hızlanmaktadır. Fakat bu hızlanış ancak istenilen sonuçlari sağlıyacak sınırlar arasında yapılabildiğinde degerlidir. Bunun için tarımsal mekanizasyonu geliştirmede işletmenin bünyesine ve işletmede yapılan tarımın karakterlerine uygun alet-makina seçimine son derece dikkat edilmelidir. 
İş prodüktivitesi ancak uygun iş kaynaklarına ulaşıldıktan sonra düşünülecek bir değerdir. Uygun olmayan iş 


kaynaklarına ulaşıldıktan sonra dü- 


şünülecek bir değerdir, Uygun olmayan iş kaynaklariyle işte prodüktivite 


sağlamak sınırlı olacaktır. İşletmenin | .karakter ve büyüklüğüne uygun, işlet- 


me içindeki iş entansitesine uygun iş 


ve kuvvet makinalarının seçimiyle prodüktif kullanma esaslarının uygulanması, tarımda iş prodüktivitesini arttırır ve istenilen üretim artışına ulaşılabilinir. 


Memleketimizde bu perspektif içinde tarım sektöründeki mekanizasyon ve iş prodüktivitesini inceleyecek olursak gereken değerlerden çok uzaklarda, olunduğunu kolayca, ortaya koyabiliriz. 


Esasen: günümüze kadar Türk tarımının ilkel tarım düzeyinde kalışının başlıca nedeni olan bu durum, bilimsel planlamalarla çözümlendiğinden tarım ülkesi sayılan memleketimizde halâ tarım sektörünü karın doyurucu artışlarına kavuşturulamamıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatı değerlerine göre bugün memleketimizde işlenen arazinin 96 79,66 sı hayvan gücüyle, % 20,34 de traktör gücüyle işlenmektedir. Hayvan gücünün gerektirdiği ekipman ve insan, ilkel tarım düzeyindeki karakterler arasındadır. Bu düzeyde prodüktif işe kayılmamakta ve tarım ülkemiz için karın doyurucu bile olamamaktadır. Tarım sektörünün alt yapı unsurları, tersine işleyen kuruluş ve düzeni, ileri atılışlara; uygun değildir. Шегі aşamalara dönük eylemler için cesur, bilgili, planlı çalışmalar artık geciktirimemeli ve Türk tarımı memleket kalkınmasına dayaпак olacak güce ulaştırılmalıdır. 


3 TARIMDA İŞ PRODÜKTİVİTESİNİN 
ESASLARI 


Tarımda prodüktivite fiziksel bir oran olup, üretimde kullanılan іпputlarla (üretime etkili faktörler) yani, üretime konulanlarla alınan üretim arasındaki ilişkinin bir sonucudur. 


Toplam üretim miktarı (Toplam output) 


Prodüktivite — 


Üretim faktörleri miktarı (Toplam input) 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Verimliliği yükseltmenin dört ana, yolu vardır. 


1 — Kullanılan üretim araçlarını 
sabit tutarak outputu arttırmak, 


2 — Outputu sabit tutarak kullanılan üretim araçlarını azaltmak, 


з — En rantabl fakat en az sayıda vasıta kullanarak output yükseltici metodları uygulamak, 


Outputu en yüksek şekilde arttırmak için mekanizasyon seviyesini yükseltmek. 


Ülkemiz tarımsal prodüktivitesinin düşüklüğüne etkili faktörler şu şekilde sıralanabilirler. ` 


1 — Tarımsal bünyenin bozukluğu 


2 — Sulama, gübre, tohumluk, 
alet-makina, mücadele ilacı, kredi işgücü gibi tarımsal girdilerin yeterince kullanılamaması, 


3 — Fiziksel input azlığı ve üretim 
faktörlerinin optimal değerde kulla: nılmamaları, 


4 — İşletme arazilerindeki düzen 


bozukluğu ve mülkiyet sistemi, 


5 — Tarımsal krediler sistemindeki aksaklıklar, 


6 — Pazara dönük tarım amacından yoksunluk, 


7 — Ürün işleme ve pazarlama eksiklikleri, 


8 — Teknolojik, sosyal, ekonomik, 
eğitim seviyelerindeki düşüklük, 

9 — Düşük reel gelir seviyesi ve 
nüfus artışi 


Araştırmalara göre ülkemiz tarımsal prodüktivite seviyesi dünya ortalamasına göre 1/3 oranda düşüktür. 

Memleketimiz tarımının eldeki olanakları bile yeterince kullanamaması verim düşüklüğü yarattığından, bunu önleyici i$ prodüvtivitesinin yükseltilmesi ilk aşama, olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani eldeki olanakları kullanabilmeyi geliştirerek onlardan sağlanan faydayı maksimuma: ulaştırmak zorundayız. Daha çok fayda sağlamak yani iş prodüktivitesinin büyümesine yararlı en, uygun yolları araştırmak ve uygulamak gerekmektedir. 


Belli bir iş alanında emek arttırıldığında, verimin de arttığı çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. 
Tarımsal işlerde maliyeti düşürecek şekilde; insan yönünden daha kolay. 
ekonomik ve en uygun şekilde emeği arttırarak, karşılığında üretilen output'u yükseltmek, iş prodüktivitesini elde etmektir. Bir başka deyişle iş verimliliği, belli bir devre içerisinde eldeki üretim araçlarını daha etkili kullanarak üretimi arttırmatır. 


Tarımda işgücü prodüktivitesinin saptanması için sadece iş gücü faktörünün yarattığı output miktarının hesaplanmasına gidilir. 


Gayrisafi hasıla miktarı 


İşgücü prodüktivitesi — 


O halde elde olunan gayrisafi hasıla değerinin, onun elde olunması için harcanan işgücü değerine bölünmesi işgücü prodüktivitesini verecektir. 

Amaç işgücü prodüktivitesinin, büyük olarak elde olunmasıdır. Pay ve 


18 


İş saatleri toplamı ya da harcanan işgücü 


paydanın çeşitli esaslara göre ağırlıklandırılmaları yapılabilir. İyi bir işletmeci yüksek işgücü prodüktivitesi elde etmek! için üç ana kombinasyonu dikkate alınmalıdır. 


1 — Belli bir output elde etmede 
en az giderli input kombinasyonu, 


2 — Belli bir input grubuyla en 
yüksek gelir sağlayıcı output elde etme kombinasyonu, 


3 — En yüksek net gelir sağlayıcı 
input-output kombinasyonu. 


Unutulmaması gereken nokta, input kombinasyonunda outputu yükseltici arttırmalara gidildiğinde, eklenen inputların azalan verimler kanununa uygun olarak output arttırıcı yetikliklerinin gittikçe azalarak sıfıra ineceğidir. İnputları sabit oranlarda tutma, azalan oranlarda yada birbirleri yerine koyma kombinasyonlarında elde olunacak outputa olan etkileri iyi incelenmelidir. 


4. TARIMDA İŞGÜCÜ PRODÜKTİVİ-TESİNİN YÜKSELTİLMESİ 


Ülkemiz tarımında işgücü prodüktivitesinin yükseltilmesi, tarımsal prodüktiviteyi (o yükseltecek dolayısiyle kalkınmamız ve sanayileşmemize güçlü bir dayanak olacaktır. 


Tarımsal prodüktivitenin düşüklüğü 


nedenleri) şu şekilde sıralanabilir. 

1 — Tarımsal bünyenin bozukluğu, 

2 — Sulama, gübre, tohumluk, alet- 
makina, mücadele ilacı, kredi, işgücü gibi üretim faktörlerinin o (tarımsal girdilerin) yeterince kullanılmamaları, 

3 — Fiziksel input azlığı ve üretim 
faktörlerinin optimal değerde kullanılmamaları, l 

4 — İşletme arazilerindeki düzen 
bozukluğu ve mülkiyet- sistemi, 

5 — Tarımsal krediler sistemindeki 
aksaklıklar, 

6 — Pazara dönük tarm amacından yoksunluk, 

7 — Ürün işleme ve pazarlama eksiklikleri, 


8 — Teknolojik, sosyal, ekonomik, 
eğitim seviyelerindaki düşüklük, 

9 — Düşük reel gelir seviyesi ve 
hızlı nüfus artışı, 


O halde günümüzde ülkemiz tarımsal prodüktivitesinin yükseltilmesi bu gibi sınırlayıcı unsurların çözümlenmelerine bağlıdır. İleri tarım; düzeyine aşama yapıcı atılışlar herşeyden önce tarımsal prodüktivitenin yükseltilmesini gerçekleştirecektir. 


Tarımda işgücü mekanizasyon-motorizasyon hamleleri ile gerçekleştirilmektedir. İşgücü bprodüktivitesinin yükseltilmesine etkili aşamaları ise şu şekilde özetliyebiliriz. 


4.1 İşgücü Prodüktivitesi Sağlıyacak Alet - Makina Seçim Esaslarının Yerine Getirilmesi 


Tarıma işgücü aktaracak alet-makinaların yapılan işlemlere, işletme bünyesine ve ileri tarım uygulama tekniğine yatkın olmaları gerekir. Bu bakımdan dikkate alınacak hususları şu şekilde sıralayabiliriz. 


1 — İşletmenin tarımsal mekanizasyon seviyesini kendisine uygun çerçevede yükseltecek alet-makina miktar ve tiplerinin saptanması, 


2 — Seçilecek alet-makinanın mekanizasyon karakterislikleri, 

3 — Alet-makina ömrü, 

4 — Alet-makina yıllık çalışma, 
süresi, 


5 — Tarımsal iş yapabilme yetkiliği, i 

6 — İhtiyacı karşılama durumu, 

8 — Tamir-bakım özellikleri, 

9 — Satın. alma, özellikleri, 

10 — Değer kaybetmeleri, 


11 — Çalışma masrafları, 
12 — Sabit masraflar. 
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4.2 Üretim Araçları Uygulamasında İş Prodüktivitesini Yükseltici Ayar lamaların Yerine Getirilmesi 


Tarım alet-makinaları uygulamasında iş prodüktivitesi gerekli ayarlamaların gerçekleştirilebilmesiyle yükseltilebilir. Bu ayarlamaların gerektiği şekilde işə ve çalışma koşullarına uygun olarak istenilən sınırlar arasında yapılması kullanıcının yetikliğine bağlıdır. Ayarlamaları bilmek, Sınırlarını saptamak ön şartlardandır. Günümüze kadar, bu ayarlamalarda yapılan  eksiklik ve yanlışlar iş prodüktivitesi düşüklüğüne neden olmuştur. Yapılacak başlıca ayarlamaları şu: gruplar 


1 — Alet-makinayı tarımsal gerekirlere ve işletmeye uydurma ayarlamaları, 

2 — İş verimini yükseltici ayarlamalar, 

3 — İş kalitesini yükseltici ayarlamalar, 

4 — İşi ekonomik kılıcı ayarlamalar, 

5 — İşi rahat kılıcı ayarlamalar. 


4.3 Bakım ve Tamir Esasarının Yerine . Getirilmesi 


,4.4 Çalışmayı Etkili Kılıcı Uygulamalar 


1 — İşgücü prodüktivitesini unsur: 
larının işletme bünyesine uygun degerlerini saptamak 

2 — İşletme bünyesi ve uygulanan 
tarımsal işe göre çalışma hızını optimal değerde tutmak 

3 — Effektif iş genişliğini yükseltmek, 

4 — Zaman ve enerjiden faydalanmayı yüksek tutmak, 

5 — İşgücü giderlerini optimal deбегае tutmak. 


İşgücü prodüktivitesinin yükseltilmesi yolları uygulamaya aktarılırken bölgesel değerlere dayandırılabildiği ін 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oranda başarı sağlanır. Günümüze kadar ülkemizde bu yolda araştırmaların yapılmamış olması bir talihsizliktir. 
Ülkemiz koşullarında bölgesel değerlerin elde olunması hızlandırılmalı ve bu koşullarda işgücü prodüktivitesini yükseltici işlemler gerçekleştirilmelidir. 


Önemli olan işletme bünyesine göre en prodüktif iş gücünü verecek bölgesel . değerlerin, ioptimal değerler olarak bulunmaları ve: uygulamada, yer almalarıdır. Bu şekilde tarım kesiminde işgücü prodüktivitesi yükselecek, mekanizasyon aşamasiyle üretim niteliksel-niceliksel yönden artacaktır. Tarım nüfusunun azalmasına, fakat tarım gelirlerinin yükselmesine etkili olacak bu durum giderek tarıma dayalı sanayi ve sanayi o sektörlerini güçlendirecek ve tarımı kalkınmanın güçlü bir platformu kılacaktır. Kalkınmanın sanayileşme ile gerçekleşebileceği günümüzde, bu olanağa kavuşmanın yollarından biri olan tarımsal mekanizasyon ve uygulamasındaki; işgücü prodüktivitesi, tarım sektörünün temel levyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 


5. ÖZET 


Kalkınmamız ve endüstri düzeyine aşama yapmamızın temel dayanaklarından biri olan tarımsal prodüktivitenin yükseltilmesi tarımsal girdilerin gerektiğinde ve başarılı bir şekilde kullanılmalarına bağlıdır. Tarımsal üretimde nitelik-nicelik artışı alet - makina, uygulamasında iş gücü, prodüktivitesinin yükseltilmesiyle sağlanacaktır. Bu bakımdan, tarımda işgücü prodüktivitesinin yükseltilmesi dayanakları incelenmeli, bunlardan faydalanma olanakları geliştirilmelidir. 
Bu küçük araştırmada işgücü unsurlarını geliştirici tarımsal mekanizasyon aşamasıyla tarıma aktarılacak faydalar ve işgücünü daha prodüktif kı- 


labilme yolları incelenmektedir. Bu konuda yapılmış bazı denemelerle elde olunan işgücü değerlerinin daha istenilen sınırlara götürülebilmesi için alet-makina, uygulamasında kullanma, ayarlanma, olanaklarının bölgesel koşullara göre geliştirilmesi gereği ortaya konulmaktadır. 


Tarımsal prodüktivitemizin düşük: lüğüne etkili faktörler dikkate alındığında, bunların ileri düzeyde geliştirilmelerine ilişkin tedbirler ortaya çıkacaktır. İşgücü prodüktivitesinin yükseltilmesi yolunda yapılması gereken 


aşamalar bölgesel şartlara göre tarım alet-makinaları kullanıcılarınca yapi labildikçe, beklenilen ârtışlar sağlanaсак ve tarımda iş verimi artışı gerçekleşecektir. Günümüze kadar bu yönde gereken teknik bilginin uygulamada yer alamaması ve daha prodüktif iş elde etme yolunda gerekli çalışmaların yapılmamış olması, tarımsal prodükdivite düşüklüğümüzün başlıca medeni olarak karşımıza çıkmaktadır, Bu bakımdan tarım-alet makinaları uygulamalarında doğru seçim, uygun ayarlama, effektif ve ekonomik kullanma tekniği esasları yerine getirilmelidir. 


RAFİNE YEMEKLİK YAĞI 


Hepsi denendi en güzeli AGAM dendi 


ANTALYA PAMUK TARIM SATIS KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 


ts. 257. 


tif : 2974 - 1693 


KIRSAL ALANDA YATIRIM : SORUNLARI VE KOOPERATIFLER 


Tüm gelişmekte olan ülkelerdeki gibi, ülkemizde de en önəmli sorunlardan biri üretim faktörlerini (kit kaynakları, işgücü, hammadde, sermaye, teknoloji, eğitim ve yönetim) en iyi şekilde değerlendirebilecek projelere dayalı yatırımların yetersiz düzeyde bulunmasıdır. 


Ülkemizde Milli Gelirin üretken sektörler içerisinde tek başına ve en büyük payını tarım sektörü almaktadır. 
Bu oran yurt içi gelir 96 100 kabul edilirse, % 31.5, gayrisafi Milli hasılaya oranı ise 96 26.2 dir. 


Tarımımızdaki ekonomik kalkınmanın kendiliğinden meydana, gelen degişikliklere bırakılmaması gerekliliği ve kıt kaynaklarımızın optimal bir şekilde kullanılmasının kaçınılmazlığı açıktır. Tarım sektöründe gelişim ancak ekonomik ve mali yararlılığı saptanmış, pröjelere dayalı o yatırımlarla olabilir. Diğer taraftan kooperatif hareketleri tarım sektörümüzü dolayısiyle milli ekonomimizi büyük ölçüde etkilemektedir. Köy Kalkınma Kooperatifleri küçük tarım topluluklarının ürünlerinin değerlendirilmesi için gerçekleştirebildikleri yatırımlarla köylünün gelir düzeyini ve satın alma gücünü artırmaktadırlar. Kooperatifleri-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Hale Asarkaya 
Zir. Yük. Müh. 


miz kırsal alana proje ve yatırım kavramlarını getirmişlerdir. 

Gelişmekte olan ülkelerde; özellikle kırsal alanda yaşayan insanların, gelirleri az ve buna göre tüketim eğilimleri yüksek olduğu için tasarruf hacmi azdır. Tasarruf yapılabilse dahi bu tasarrufların yatırıma dönüştürülebilmesi çok zordur. Bu durum tüm gelişmekte olan ülkelerdeki gibi bizde de bir «kısır döngü» oluşturmaktadır. Bu kısır döngü; düşük veya az miktarda milli gelirle başlar, yetersiz tasarruflar, yetersiz yatırımlar hacmi ve bunların doğurduğu yetersiz verimlilikle devam eder. 

Yetersiz 
Tasarruflar 


52 Насті ЗЫ 


Düşük milli Yetersiz 
Gelir Yatırımlar 
(üretim az) Hacmi 


Е" Yetersiz ya 


Verimlilik 
(R-NURK”e göre kısır döngü) 


Şu halde bu kısır döngüyü bir yerde kırmak gerekir. Nerede kırılırsa 


kırılsın ekonomik kalkınma kendi kendini besleyerek ilerleyebilir. İşte, bu kısır döngünün kırılmasında ülkemizde kooperatifler bir araç olmalıdır; kırsal alandaki yetersiz tasarruflar hacmini; köylünün ufak tasarruflarını bir araya toplayarak artırmak, böylelikle yetersiz yatırımlar hacmini genişlemek verimi çoğaltarak milli gelirimizin artmasını sağlayacaktır. 


Üçüncü plan döneminde toplam yatırımların 291,2 milyar TL ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ancak, bu yati rım düzeyini gerçekleştirmek için gayrisafi milli hasılanın 96 23,3 ü tasarruf edilecektir. (Öngörülen iç tasarruf artışmın gerektirdiği marjinal tasarruf . oranı 06 37,9 dur.) Yatırımların, setörlararası dağılımında tarım 06 11,7, saпауіі % 45,4, ulaştırma 06 14,5, hizmetler 96 28,4 olarak saptanmıştır. Bugün için gerek dünyanın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve beslenme sorunları nedenleri ile ve gerekse ülkemizde, tüm gözler tarımsal sanayii yatırımlarına çevrilmiştir. Kırsal alandaki tarımsal varlığı değerlendirmek ve arttırmak tarım sanayiinin ilk adımı olmalıdır. 
Tarımsal sanayii yatırımlarının iyi seçilmiş, faydalı ekonomik ölçekli ve teknik) ,mali ve ekonomik bulguları rantabl projelerde dayalı olarak ve kırsal alanda köylümüzün kendi gereksinimlerinden doğan kooperatifler eliyle uygulanması ve bu konuda destek we tedbirlerin arttırılması gereklilik kazanmıştır. 


Yurt düzeyine yayılmış çeşitli büyüklüklerdeki projelere dayalı köy kooperatifleri veya birliklerinin uyguladığı, çoğunluğunun konuları tarım sanayi olan yatırımların sayısı 1288'i bulmuştur. Ancak, pekçok sorunları çözümlenememiş ve belli bir düzeye oturtulamamış kocperatiflerimizin bu yatırımladan henüz 252 adedini işletmeye açabildikleri görülmektedir. 


Bugüne dek kırsal alanda kurulmuş tüm kooperatifler, günümüz şartları ve gelişen koşullar dikkate alına: rak, yeniden incelenmeli ve sorunları çözümlenmelidir. Aksi halde şimdiki belirsizlikler içerisinde kooperatifçiligimiz amacından sapabilecek düzeye gelmiştir. 


Kooperatiflerimizin önemli sorunla» rı ve bunlarla ilgili öneriler şöylece özetlenebilir: 


i. Yasal Sorunlar: Bilindiği gibi başta 1163 sayılı Kooperatifler Yasası olmak üzere içeriğinde kooperatiflerle ilgili maddeler bulunan 4-5 yasa daha vardır. Kooperatiflerle ilgili tüm уаѕаlar günümüz koşulları gözönünde tutularak tekrar ele alınmalı, boşluklar ve uygulamadaki aksaklıklar giderilerek, pratik uygulamada geçerli tek bir kooperatifler kanunu düzenlenmelidir. 

Halen yürürlükte bulunan kooperatiflerle ilgili yönetmelikler de yeni düzenlenecek yasanın ışığında tekrar ele alınmalı ve aksayan yönleri giderilmelidir, 


2. Finansman Sorunu: Kooperatiflerimizin en önemli sorunlarından biri de sermaye kıtlığıdır. 


Sermaye yetersizliği pekçok projelerin uygulanamaması ve yukarıdaki cetvellerden de anlaşılacağı üzere yatırımların yarım kalmasının nedenidir. 


Yıllardır sözü edilen Kooperatif Bankası'nın kurulması çok büyük önem taşımaktadır. Kooperatif yatırımları düşük faizli ve geri ödeme süresi uzun kredilerle desteklenmelidir. Sayın Köy İşleri Bakanı'nın verdiği demeçler bu konuda umut kaynağı olmuştur. 

Ancak, finansman kaynağının bu kaynağı sağlayan kuruluşlarca projelerin termin planına uygun olarak yerinde harcanmasının kontrolü gereklidir. | 


23 


2. Eğitim Sorunu: Kırsal alana eğitimsiz hiçbir hizmetin götürülemeyece- ki açıktır. Tarımsal yatırımlar köye götürülürken eğitimi de birlikte yapıl- malı, köylü seviyesine dönük, pratik bakimdan geçerli ve gözleme dayalı olarak planlanmalıdır. Bu konuda şimdiye dek yapılan çalışmalar yetersizdir. Köye götürülecek her türlü bilginin başka ülkelerden aynen aktarma (tercüme) edilenek değil, kendi sosyo- ekonomik yapımıza uygun ve kendi kültürümüzün devamı olarak, bölgeyi tanıyıp bilen teknisyenlerimiz tarafından planlanması ve uygulanması sağlanmalıdır. 


Kooperatifleri içeren tüm devlet 


"kuruluşları ile diğer ilgili kuruluşlar, 


üniversitelerin ilgili bölümleri, Кооperatif üst örgütleri birbirleri ile ilişkili ve birbirini tamamlayıcı olarak hizmet götürməlidir. Uygulamada bu kuruluşlar arasındaki kopukluklar hizmetin akmasına neden olmaktadır. 
Tüm kooperatifçilik hizmetlerinin tek bir kurulusta toplanması bu soruna çözüm olabilir. 


4. Örgütlənme ve İdare Sorunları : Kooperatiflerin kendi kendilerini düzenli bir şekilde idare etmeleri ve örgütlenmeleri, yukarıda da değinildiği gibi, ancak etkin bir eğitim safhasından sonra olabilir. Bu eğitim teknik yönden olduğu gibi idari, mali ve hukuki konuları da içermelidir. 


İyi bir örgütlenme ve kooperatif üst kuruluşlarının etkinliği ancak bu şekilde gerçekləştirilebilir. Kooperatif üst kuruluşları düzenli ve etkin bir biçim aldığında, bugün için Коорегаtifçiliğin içinde bulunduğu pekçok sorunlar kendiliğinden çözümlenecek ve kooperatifler daha sağlam ve daha güçlü olacaktır. Örneğin proje hazırlanmasında, müşavirlik hizmetlerinde, teknik hizmetlerin veya eğitim hizmetlerinin götürülmesinde, kredi işlemlerinin daha düzenli yürütülmesin- de kooperatif birlikleri veya üst kuruluşları yararlı olabilir. 


5. Teknik Bilgi ve Pazarlama 50- runları : Kırsal yöreye modern teknolojinin götürülmesinde doğal yapıya, en uygunu adapte edilerek, aşamalı teknolojinin uygulanması gereklidir. 


Batı teknolojisinin aynını alıp uygulamak problemlerimizi çözməye yeterli değildir. Kırsal alanın yapısını iyi bilen ve tecrübeden yetişmiş teknisyenler yöreye en uygun teknolojiyi o bölgenin kültür, tecrübe ve diğer potansiyellerini de katarak seçmeli, planlamalı ve proje çalışmalarında teknik eğitime geniş oranda yer verilmelidir. 


Ülkemizde bugünkü koşullar dikkâte alınarak bölgesel ve çok yönlü etüdler yapılmalıdır. Bu etüdlere dayalı planlama çalırmaları daha sonra da projelendirme işlemlerine girilmelidir. 

Bilindiği gibi şimdiki darboğazların en önemlilerinden biri de «Pazarlama» sorunlarıdır. Gelişmekte olan ülkemizde pekçok sermaye sâhibi tüketim ekonomisine girmiş, büyük şehirler yanında fazla kâr amacı güden, kisa vadeli yatırımlara yönelmişlerdir. Uzun vadeli. köklü ve kalkınma hızını doğrudan doğruya etkileyecek yatırımlara genek fazla sermaye gerektiğinden, gerek kısa zamanda kar sağlayamadığından pekçok sermayedar girememektedir. Kırsal alanda başta kıt sermaye olmak üzere; talep darlığı, alt yapı yetersizliği gibi nedenlerle köklü yatırımara gidilememektedir, Ancak devletin destek olduğu ve şu anda oranı düşük olan yatırımlar başlamış fakat, henüz istenilen düzeye ulaşılamamıştır. 3 

Kırsal alanda uygulanacak projeli yatırımlarda, geniş iç уе dış pazar elüdlerinin yapılması ve pekçok üre- 


tim kooperatiflerinin biraraya gelerek örgütlendikleri kooperatif üst kuruluşlarının pazarlama projeleri uygulamaları gereklidir. Tüm gelişmiş ülkelerde pazarlama kuruluşlarını genellikle kooperatifler veya diğer ortaklıklar meydana, getirmektedir. Bu şekilde hem ülke içinde hem de dışarıda üreticiye dayalı pazarlama, üniteleri çok daha güçlü olmakta, düzenli bir piyasa, sağlayarak büyük fiyat dalgalanmalarının dolayısıyla ekonomideki büyük dengesizliklerin önüne geçilmektedir. 
İncelenirse görüleceği gibi, hangi düzende olursa, olsun o düzenin gerektirdiği şekilde biçimlenen kooperatifçilik ülkelerin gelişmesinde ve hızlı kalkınmasında, bir araç olmuştur. 
Ülkemizde de, hızla sorunları çözümlenen, sağlam temellere dayalı; düzenli ve güçlü kooperatiflerin kırsal alanda uygulayacakları faydalı ekonomik, mali ve teknik yönden yararlı olan, milli ekonomiye katkıları istenen 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düzeyde, seçilmiş projelere dayalı ve öncelikle tarım sanayii yatırımlarını uygulamaları teşvik edilerek desteklenmelidir. Kalkınma aracımız : olan kooperatifler her yönü ile ele alınarak güçlü kuruluşlar haline getirilmelidir. 


Faydalanılan Kaynaklar : 


1, 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
2. Doç. Dr. Gürgân Çelebican, Ank. 
Ü. Hukuk Fak. Ekonomi ders notları 

3. Köy. İşl. Bk. Kooperatifler Destekleme Genel Müdürlüğü Çalışmaları 

4. Hüseyin Karakayalı «Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Durumu» Köy. İşl. Bk. 
Koop. Eğitim Gnl. Md. Yayınları, Şubat 1975. 

5. Hale Asarkaya (Kaynar) «Proje Hazırlanmasıyla ilgili Temel Kavramlar» (Köy. İşl. Вк. Etüd-Proje Semineri, Ocak, 1973) 


TAVUKÇULUK SANAYİİ 
CEMALETTİN BİLGİN 


Siz Sayın Tavukcuların en büyük yardımcısı Tavsan Plastik tam Otomatik Tavuk, Piliç, Givciv ve Hindi Sulukları her devrede tek Suluk ile Su verme imkanı ilaçlamada kolaylık ilaç zaiyatını yüzde yüz önleme yarı otomatik askılı yemlikler ve diğer ekipmanları ile Tavukçuluk hizmetinde. 


Adres : Laleli, Fethi Bey Caddesi Zeynep Kamil Sokak No. 53 - Beyazıt - İSTANBUL 


Tel. : 26 62 30 
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TARIMSAL 
PAZARLAMA 


R. Sıtkı KARAHAN 
İstanbul İTTİA öğretim görevlisi 


TARIMIN BÜTÜN SORUNU «ÜRETİMİ ARTTIRMA» OLARAK DÜŞÜNMEME-Lİ, ARTTIRMANIN YANINDA ve AY-NI ÖNEMDE «PAZARLAMA»YI DA 
ÖN PLÂNDA TUTMALI. 


Tarım kesiminin endüstrileşme ve ekonomik kalkınma içersindeki önemini ve bu kesimin Türkiyede Kalkınma Plânlarında ciddi ölçüde ihmal edildigini bundan önceki bir yazımızda belirtmiş ve kanıtlamaya çalışmıştık. 


Bu alandaki eksikliği çok daha ciddi hale sokan ve zaten kendi içersinde büyük bir sorun olup, hem tarım, hem de endüstri kesimini dolayısiyle ekonomik kalkınmayı büyük ölçüde etkileyen başka bir unsur pazarlama esas ve tekniklerinin ülkemizde henüz tam anlaşılamamış olması ve uygulanamayışıdır. 


Bir tarım ülkesi olan ve nüfusunun % 60'ı bu alanda geçinmeye çalışan Türkiye'de bu eksikliğin en derin izlerini tarım kesiminde aramak daha uygun ve daha yararlı görünmektedir. 

Planlar tarım kesimi ile ilgilendikleri kadariyle bu kesimin üretim potansiyeli ve olanakları üzerinde durmakta, bu alandaki yatırımlar hemen sadece üretim faaliyeti ile ilgilenmektedirler. Örneğin, sulama sistemleri, suni gübre tesisleri, zararlılardan korunma araçları, tarım makinaları ve bu araçları satın alabilmek için gerekli krediler planlarda bu kesim içersinde ön planda ele alınmaktadır. Esas meselenin ünetim yetersizliği olduğu varsayılmakta, üretilenin en etkili şekilde tüketiciye aktarılamayışının ya” rattığı veya yaratabileceği sorunlar, başka bir deyimle pazarlama sorunları gereğince ilgi görmemektedir. Oysa, pazarlama eksikliğinin etkileri doğrudan doğruya üretimi etkileyecek niteliktedir. 


Tarımsal üretimin artırılmasının önemi, yararları açıktır. Ancak, bunun çaresi tek başına üretim araçlarını temin etmek veya modernleştirmek değildir. Çünkü, üretim esas itibariyle yeterli olsa bile bir taraftan tüketiciyi bezdirip satın almaktan caydırabilecek, bir taraftan da üreticiyi üretmekten vazgeçirecek şartlar doğabilir. Zira, üretici ve tüketici dışında ticari düzenin esasında bulunan bir başka sistem daha, vardır. Bu, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye intikalini sağlayan bir dağıtım sistemidir. 

Mal ve hizmetler üreticiden tüketiciye tüketicinin kabul edebilceği şartlar içersinde intikal ettirilmeli, ancak bu şartların üreticiyi de üretmeye özendirecek optimal bir dengeyi oluşturacak özellikleri taşıması gerekmek- 


tedir. Üretici ve tüketici arasındaki bu 


ilişkinin sıhhatli bir şekilde kurulamaması halinde hem üretim kısılacak hem de üretilenin satılabilmesi zorlaşacaktır. Zira, üretici malını çok ucuza ve az bir kârla elden çıkartmak duru: munda kalırken aynı mal aradaki bağın düzensiz oluşu ve muhtemelen istismarcı zümrelerin aracılığıyle doldurulması nedeniyle tüketiciye çok раhalıya intikal edecektir. Böylece, bir taraftan üretici malına karşı aldığı ucuz fiyat yüzünden üretimden vazgeçmek isteyecek, diğer taraftan tüketici ayni mala çok fazla fiyat ödediğinden satın almaktan vazgeçecektir. Neticede, üretici hem malını ucuza dev- 


redip yeterince gelir elde edemediği için hem de malının nihai pazarda alıcı bulamaması nedeniyle ya üretimini azaltıp diğer geçim yollarına, baş vuracak уа da tümüyle о malın. üretiminden vazgeçecektir. 

Son senelerde gıda maddelerinde görülen kıtlığın, hayvan ve tarımsal ürünlerin üretiminde meydana gelen azalmanın esas nedeninin bu olabileceği üzerinde durmak gerekir. Eğer böyle ise dağıtımın veya dar bir anlamıyla, pazarlamanın üretim eksikliği kadar, hatta ondan da ciddi bir sorun olduğunu kabul etmek gerekecektir. 

Pazarlama hizmetlerinin otomatik olarak üretime bağlı bir oluşum göstereceği ve üretimin doğurduğu ihtiyaçlara adapte olacağı varsayılmamalıdır. Geniş kitleleri hayati açıdan ve tüm ülkeyi ekonomik açıdan ciddi şekilde ilgilendiren tarım alanında devletin veya kamu kuruluşlarının pazarlamaya ilişkin belki alışılmamış fakat çok gerekli yükümlülükleri vardır. 


Pazar yaratma 

Pazarlama ve ekonomik kalkınma arasında yakın bir ilişki olduğu bugün kabul edilmiştir. Ekonomik kalkınma» da hem endüstri hem de tarım ürünleri için ulusal bir pazarın doğmuş olması ve kırsal yörelerde yaşayan halkın ekonomiye girerek pazar yaratması ekonomik kalkınma için şarttır. 
Bu disiplin içersinde pazarlamanın ekonomi için bir itici, geliştirici ve özendirici kuvvet olduğu ve ekonomiye yenilik getirici, girişimci unsurları kazandırdığı ileri sürülebilir. 

Pazarlama faaliyetlerinden olan dağıtımın malların maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilecek bir faliyet merkezi olduğu, dolayısiyle fiyatları düşürüp talebi arttırabileceği, ve buna bağlı olarak da tarım üretimini ve bağlı ekonomik hizmetleri geliştirecek bir rol oynayabileceği de belirtilebilir. 


Örneğin, yiyecek maddeleri çok miktarda ve ucuza sunulabildiği takdirde imalât ve diğer endüstri o dallarında ücret düzeyini düşük tutmak mümkün olabilecektir. Bu da ekonominin diğer kesimlerinde üretim maliyetlerinin daha düşük olmasını mümkün kılacaktır. 
Kentleşmenin süratle oluştuğu ve ticari üretimin yaygın hale geldiği ülkemizde ekonomik kalkınmayı sağlamak için etkili bir pazarlama sisteminin varlığı şart olmaktadır. 

Tarımsal pazarlama çeşitli faaliyetlerden oluşmaktadır. Örneğin, üreticiye sun'i gübre, tarım ve koruma malzemeleri gibi ihtiyaç maddelerinin veya üretim girdilerinin sağlanması da «üretim unsuru pazarlaması olarak pazarlama faaliyetleri kapsamına alınabilmektedir. Bu malzemiəlerin üreticilere opazarlanışında sağlanabilecek etkenlik onların ödeyeceği fiyatlar dolayısiyle üretimde ne ölçüde yeni teknolojiden yararlanacaklarını ve neticede toplam üretim miktarını saptayacaktır. 

Ancak, tarımsal pazarlama faaliyetleri kapsamına alınabilecek işlemler arasında gıda maddeleri ve endüstride kullanılan ham maddelerin veya sınai ürünlerin üreticiden nihai tüketicilere intikali en kritik önemi taşımaktadır. 
Bâzı tarım ürünleri doğrudan doğruya nihai tüketiciye intikal etmekle birlikte çoğunluğu tüketilmeden önce sınıflandırma, depolama ve işleme gibi birtakım işlemleri de gerektirebilirler. 
Bu takdirde pazarlama sistemi içerisinde mallar bir safhadan diğerine intikal ederken depolama faaliyeti doğmakta ve ciddi bir önem taşımaktadır. 
Genellikle bu görevleri mala hiçbir değer katmayan birtakım (aracıların yerine getirdiği kabul edilir ve bu aracı faaliyetlerinin ortadan kaldırılması gerektiğine inanılır. Her ne kadar aracı müessesesinin çeşitli nedenlerle istismarcı ve mala hiçbir değer katmayan parazit bir sistem halinde 


27 


oluşması mümkün hatta hassaten kalkınmakta olan ülkelerde olağan ise de esasen bu müessese çizgileri iyi çizilmiş. bir disiplin içerisinde ve sıkı bir denetim altında işletilebildiği takdirde nâkliye, depolama, işleme, yer, zaman ve şekil kolaylığı yaratmak açısından şart olan bir pazarlama faaliyetidir. 
Devletin bu alandaki kritik rolü açıktır. 

Genel pazarlama sistemi içersindeki aracı müessesesinin üretici ve tüketiciyi istismar etmeden gerekli ekonomik faaliyetleri yerine getirmesi için devlet alacağı denetim tedbirleri dışında, gerek kendi kuruluşları vasıtasiyle gerekse üretici ve tüketicilerin teşkilâtlanmasını (kooperatifleşme) özendirici ve kolaylaştırıcı şartlar sağ- 


lamakla bir türlü rekabet yoluyla aracıların daha etkili ve yararlı çalışmalarını sağlayabilecek olanaklara sahiptir. 


Öte yandan, devlet, destek alım ve taban fiyat politikaları, ürünün kalite ve standardını saptayan eksperlik müessesesi, krediler, ödeme kolaylıkları, ilgili bakanlıklarının politika ve denetim uygulamaları ve üretilen mallardan yerli tüketim ve ihracat için ayır dığı miktarlar itibariyle ulusal pazara intikal edecek malların kalite, miktar ve fiyatlarını ve bunlara bağlı olarak da, ithal edilecek malların cins, miktar, ve fiyatlarını etkileyebilecek araçlara sahiptir. Böylece, devletin hem üretici hem de tüketiciyi ve ticari sektör içindeki tüm unsurları etkileyen ve ekonomiyi bu ana faaliyet alanı itibariyle yönlendiren potansiyel pazarlama kabiliyeti açıktır. 


Makro pazarlama 

Hükümet politikaları ve: prograniları ve pazarlama faaliyetlerini engelleyen veya özendiren devlet faaliyetleri de pazarlama sisteminin bir bölümünü meydana getirirler, Finansman olanakları yaratan, riziko yüklenen, anlaşmazlıkları tarafsızca gideren, öl- 


28 


çü ve ağırlık esaslarını, sınıf ve stańdartları koyan ve pazara ilişkin olayların bilinmesine yardımcı olan kurumlar geliştirilmeden etkili ve geçerli bir pazarlama sisteminin gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. Devlet bu alanda gerekli alt yapıyı kuran bir öncü ve düzenleyici durumundadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan «... Tarım ve gıda sanayi ürünlerinin muhafaza edilerek uzun dönemde pazarlanma olanağının yaratılması...» (1) nı öngörmektedir. Devletin destekleme po: litikasına devam edeceği bunun «amacı(nın) tarımsal fiyat ve gelirlerde istikrarı korumak, pazarlama kolaylıkları sağlamak, ekilebilir arazinin özelliklerine ve iç-dış talebe uygun bir üretim yapısı içinde verimliliğin artmasına yardımcı...» (2) olmak olduğunu belirtmektedir. Ancak, tarımsal pazarlamanın ülkemiz için olan önemi çok daha kapsamlı ve hasseten pazarlama açısından elə alınmış ayrıntılı programlara ihtiyaç gösterir niteliktedir. 

Son yıllarda artan bir şekilde ortaya çıkan gıda maddeleri sıkıntısı ve buna bağlı olarak gelişen pahalılık önlenmek isteniyor ve Ortakpazar şartlarına uygun mal alışverişinin sağlanması, dolayısiyle ihracatın arttırılması öngörülüyorsa) makro düzeyde etkili pazarlama alt yapısı ve şartlarının devletin öncülüğü ve müdahalesi ile süratle geliştirilmesi gereklidir. Bu konuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili tüm devlet kuruluş ve organları bilinçli bir koordinasyon. içine alınmalı ve gerekli şartların yaratılması için MARKO PAZARLAMA STRATEJİSİ yaratacak bir anlayış ve disiplin içersinde devletin bu konuya eğilmesi gerekmektedir. 


(1) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma; Planı, DPT Yayın No: 1272 s. 901. 
(2) İbid, s. 904 
(Cumhuriyet 19.12.1975) 
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HER MARKA, HER MODEL сара usun Makinaları 


« toprağı ekime ve nadasa hazırlar 

+ çubuk ve sap kırar, gübre ve otları toprağa karıştırır. 

» pulluk, tırmık ve diskaronun işlerini daha kısa zamanda, daha az yakıt harcayarak yapar. 


DondiUumlu 


güçlü.. çabuk.. ekonomik.. 


narenciye ve meyve bahçeleri için ayarlanabilen tipleri vardır. 
her türlü yedeği, 


her zaman bulunur. 
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SANAYİ ve TİCARET çınarlı 1561 sek. 59 izmir tel 6188961890 


YILDIRIM TARIM 
MAKİNALARI 
SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. 


10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 24 sıralı KOMBİNE HUBUBAT MİBZERLERİ, 
9 ve 11 Ayaklı KÜLTİVATÖRLER, 

SAPDÖVER HARMAN MAKİNESİ, 

PATATES SÖKME MAKİNESİ, 

PATATES ÇAPA VE BOĞAZ DOLDURMA MAKİNESİ, 

3 ve 4 Tonluk, Damperli va Dampersiz RÖMORKLAR, 
PATATES EKME MAKİNESİ, 

Tarlaya kadar arıza servisi 

Bol yedek parça 


Fabrikasyon ve imalât hatalarına karşı bir kullanım dönemi garanti 


m Bakım ve Eğitim servisi 


ANADOLUNUN MİBZERİ YILDIRIM YILDIRIM İLK TÜRK MİBZERİ 


TARLANIN VERİMİ YILDIRIM TARIM MAKİNALARI İLE ARTAR 


Yazıhane : Strasburg Caddesi No : 17/3 Sıhhiye — ANKARA 
Tel : 17 26 26 — 18 Ol 19 — 18 77 63 


Fabrika : Esenboğa Hava Alanı Yolu 20. km. ANKARA 
Tel : 10 61 91 — 11 59 12 


TÜRK ZEKA VE KABİLİYETİNİN YARATICILIĞI İLE, BİR KURUŞ DÖVİZ VERMEDEN, KONUMUZDA EN İLERİ TEKNİĞİ ÇİFTÇİLERİMİZE SUNUYOR VE HAKLI OLARAK DA GURUR DUYUYORUZ. 
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EMRİNİZDEDİR 


ZİRAİ ve SINAİ PROJELERDE TECRÜBELİ KURULUŞ 


Müracaat : 

Z. Yük, Müh. Seyyar Borançılı 

Anadolu Tesisleri Ltd. Şti. 

Bestekâr Sok. 68/6 Kavaklıdere — Ankara 
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